
Orde van dienst voor zondag 10 maart 2024 – 4de zondag 40-dagen –  
zondag Laetare 
 
 
Orgelspel 
 

Om te beginnen 
 
Voorbereidende stilte 
 
Welkom 
 
Stilte 
 
Bemoediging 
vg:   Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
gem:   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
vg:   Wij wachten op U!  
            Gij opent uw hand  
            en schenkt ons aan elkaar  
            als pelgrims op weg!   
gem:   O God, breng ons thuis!   
vg: Geef ons een nieuw hart,  
            doorzichtig en zuiver, 
           Herschep met uw Geest 
           ons leven als nieuw. 
gem:   O God, breng ons thuis!    
vg:      Verberg niet uw aanschijn, 
           houd ons in gedachten, 
           berg ons in uw zegen. 
gem:   O God, breng ons thuis! 
vg: Houd ons hier voor ogen,  
      de Zoon van uw liefde,     

de weg voor ons allen  
            naar uw stad van vrede. 
gem:   O God, breng ons thuis! 
vg:       God zij ons genadig en zegene ons, 
gem:   Hij doet zijn aanschijn over ons lichten! 
            Amen. 
 
Zingen: Lied 122: 1,3 uit De Nieuwe Psalmberijming  
Melodie: geneefse melodie psalm 122  
 
Beamersheets van dit lied staan al in dropbox, kunnen van site De nieuwe 
psalmberijming gedownload worden. 
 

1. Ik spring van blijdschap op wanneer 
vrienden mij vragen mee te gaan – 
Jeruzalem, ik kom eraan; 
ik sta al klaar, huis van de HEER! 
Vol vrolijkheid ga ik op pad. 
Mijn lied zwelt aan als ik de stad 
met eigen ogen kan bekijken. 
We gaan verheugd de poorten door. 



De lofzang van het pelgrimskoor 
weerklinkt tot wij Gods huis bereiken. 

 
3. Bid dat de HEER zijn vrede geeft, 
Jeruzalem van rust geniet, 
haar vestingwal bescherming biedt, 
wie van haar houdt in welvaart leeft. 
Het is voor elk familielid 
en voor mijn vrienden dat ik bid 
om voorspoed, veiligheid en vrede. 
Maar om Gods huis is het vooral 
dat ik voor Sion bidden zal, 
de mooiste stad van alle steden. 

 
Gebed om ontferming 
Zingen: Lied 158b – Een schoot van ontferming 
 

Rondom de Bijbel 
 
Inleidende woorden 
Liturgische schikking 
Zingen: Lied 831: 1, refrein, 7,8,9, refrein – Gestuurd op wegen ongedacht 
 
Lezen: Jeremia 29: 1-14 
Luisteren naar: Lied 126 – Als God ons thuisbrengt (mp3 met tekst geprojecteerd) (mp3 
komt in de dropbox van beamerteam) 
Lezen: Johannes 6: 1-15 
Zingen: Lied 383 – Zeven was voldoende 
 
Overdenking 
Orgelspel 
Zingen: Lied 559 – Gij die ver voor ons uit 
 

Rondom gebeden en gaven 
 
Dank- en voorbeden 
met gebedsacclamatie – Keer U om 

 
Stil gebed 
Onze Vader… 
 
Collectemoment 
 

Tenslotte  
 
Slotlied: Lied 650: 1,2,3,4,7 – De aarde is vervuld 
 
Zegen 
 
Orgelspel 


